


Hierbij een korte beschrijving van  
Ruud Davids over zijn werk voor Tobe. 
In 2007 ben ik voor het eerst op pad  
geweest naar Ghana. Ik ondersteun 
daar de stichting Tobe (www.tobe-
worldwide.org). Tobe heeft een 
trainingscentrum in Sekundi Takoradi. 
Het trainingscentrum bestaat uit een 
bibliotheek en een computerruimte 
met rond de 40 pc's. De doelgroep zijn 
kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar. 
Lidmaatschap geeft toegang tot 
boeken en ook pc's en internet na 
schooltijd. Er worden allerlei cursussen 
georganiseerd. Op ICT gebied wordt 
MS Office gedoceerd maar ook bijvoor-
beeld een typecursus of het schrijven 
van een sollicitatiebrief online wordt 
geleerd.
 
De eerste keer ben ik ruim een maand 
geweest om te kijken wat we zouden 
moeten doen op het gebied van ICT. 
Besloten werd zoveel mogelijk van de 
bestaande ICT middelen te vervangen. 
 
In het voorjaar van 2008 ben ik terug 
gegaan naar Ghana maar nu met alle 
apparatuur die we nodig hadden: 60 

tweedehands pc's, nieuwe 
beeldschermen, netwerkap-
paratuur, servers et cetera. 
Met een klein team 
hebben we alles voorbe-
reid in Nederland. In een 
week hebben we alles 
vervangen en overgedragen aan de 
staf daar. De spullen werden bijna 
allemaal gedoneerd door verschillende 
bedrijven. De reiskosten namen we 
voor onze rekening.
 
In 2010 werd een tweede centrum 
geopend. Deze staat in Cape Coast. 
 
Ook nu zijn we (dit keer zonder 
voorbereidingsbezoek) op pad gegaan 
na eerst weer spullen verzameld en 
verscheept te hebben. We hebben 40 
werkplekken kunnen inrichten met pc's 
en schermen. Daarnaast hebben we 
alle bekabeling aangelegd. Een week 
hard werken en het was voor elkaar. 
 
In het voorjaar van 2013 hebben we 
weer 60 pc's verzameld ter vervanging 
van het de pc's in Sekundi Takoradi. 
Deze zijn door eigen staf vervangen. 

 Ten slotte is mijn dochter Isa in 2012 en 
2013 ruim 3 maanden in het centrum 
geweest om diverse activiteiten te 
ondernemen. 
 
In aanvraag is nu de vervanging van de 
bekabeling in het eerste centrum en 
een soortgelijke situatie van een 
computerlokaal in een school net over 
de grens in Togo. Dus wie weet gaan 
we binnenkort weer een weekje 
sleutelen. 

Ruud Davids – computers in Ghana

Na de oorlog en voor ons vertrek naar 
Holland heb ik (Lily) met mijn ouders, 
broers en zus in Bogor gewoond. Ik zat 
op de Christelijke Lagere School. Vooral 
zo vlak na de oorlog zaten er veel 
weeskinderen bij mij in de klas. Mijn 
ouders gaven deze kinderen extra 
aandacht, ze mochten ook altijd blijven 
eten en spelen op zondag na kerktijd. 
Deze betrokkenheid heb ik van mijn 
ouders meegekregen. Ik ben heel 
gelukkig dat ik met hulp, en met dezelf-
de betrokkenheid van mijn man Jim,  
wij al meer dan 10 jaar voor onze 
weeskinderen kunnen zorgen.
In Sukabumi (geboorteplaats van Jim) 
bleven wij tijdens onze vakantie vaak 
hangen. Wij zochten het weeshuis, 
vooral de Christen kinderen. In septem-

ber 2004 bleven we voor een tehuis 
staan en vroegen ons af of dit het 

Christen Weeshuis was. Een man 
kwam naar ons toe en vroeg aan 

mij “Ibu cari apa”? “Moeder 
wat zoekt u”? Ik zei hem: 

“wij zoeken het Christen 
Weeshuis” “Kom 

maar mee naar binnen” zei hij en hij 
maakte de poort open. Pas binnen 
maakte hij zich bekend als dominee 
Yeremia Romelani. Hij zei: “normaal kom 
ik op dinsdagmorgen niet naar de 
kinderen kijken, omdat ze nog op school 
zitten”. “Iets in mij zei me dat ik toch 
moest gaan. God heeft gezorgd dat wij 
elkaar op deze wijze ontmoetten.”
Twee keer per jaar gaan we naar de 
kinderen toe. Wij hebben op het park 
waar wij verblijven een mooi zwembad. 
De keuze van de kinderen is altijd weer, 
een middag zwemmen, onthaal eerst 
met cake en frisdrank, na het zwemmen 
een heerlijke buffet maaltijd, soep voor 
en toetje na. Mee naar huis, zakje met 
lollies, snoep, spekkies en chocola, twix, 
bounty enz. We doen boodschappen, 
koken samen met de kinderen, of 
spaghetti, vlees, visgerecht, groente en 
rijst. Of wij gaan eten bij de KFC, Mac 
Donald, A & W. Ze voelen zich dan rijk 
(zeggen ze tegen mij) en worden gezien 
door de kinderen uit de klas, die anders 
op hen neerkijken, omdat ze weeskinde-
ren zijn. Op school zeggen ze dan, dat ze 
een opa en oma hebben in Holland en 
veel mensen die van hun houden en aan 
hun denken, onze trouwe donateurs, 
familie, vrienden in Holland. Dat maakt 
hun blij en gelukkig.
De maand september zijn we samen met 
onze nicht, haar man en twee vrienden 
van hun kerk, een ouderling en zijn 
vrouw, weer in Sukabumi bij onze 
weeskinderen. Hun plan is om de 
wasbakken, die los zitten weer vast te 

maken, de 
slaapkamers 
van de kinderen opnieuw een verfje te 
geven en eventueel wat op te vrolijken. 
Ze zijn bezig zowel in de kerk, als in hun 
dorp Elburg geld in te zamelen, omdat wij 
hebben aangegeven, dat wij zo graag 
met de kinderen naar het Safaripark 
willen gaan. Dat is weten wij de liefste 
wens van de kinderen. De dieren uit de 
bus toch van dichtbij te kunnen zien. De 
olifantenshow te zien, de olifanten 
wortels geven en ze mogen van ons ook 
een ritje maken op de rug van de olifan-
ten. Wij hopen hun wens in september te 
kunnen verwezenlijken. Wij zouden het 
super fijn vinden, als wij het ook met uw 
hulp, de lieve mensen uit onze kerk 
kunnen waar maken voor onze weeskin-
deren. Onze kleinzoon Floris (16 jaar) is 
bezig met zijn project voor de aankoop 
van een stuk grond om een moestuin aan 
te leggen voor de kinderen, waar ze ook 
kippen kunnen houden. Onze zoon Chris 
is bezig samen met vrienden /collega’s, 
de website www.facebook.com/Wisma-
Hope te maken. De ANBI- status is 
aangevraagd voor Stichting Wisma Hope 
Foundation. De giften zijn fiscaal aftrek-
baar. De Stichting zal ons werk voortzet-
ten, in ruimere zin kunnen ze veel meer 
betekenen voor de kinderen, hun 
scholing, betere voeding, behuizing, 
geluk en begeleiding van elk kind. Wij 
prijzen ons gelukkig, dat bij onze zoon 
Chris en zijn zoon Floris (onze kleinzoon) 
dezelfde betrokkenheid en passie/zorg 
voor de weeskinderen aanwezig is.

Van Lawick van Pabst – kindertehuis in Indonesië

Als dienstplichtig 
militair heeft de  
heer van Ginkel 
gediend (1947-
1950) in Indone-
sië en daar veel 

meegemaakt. Dit heeft hem nooit 
losgelaten, waardoor hij vanaf 1987 
jaarlijks naar Indonesië gaat om 
mensen te helpen waar hij kan. In 1990 
is een bijdrage gekomen vanuit de kerk 
en daarna zijn persoonlijke giften aan 
de heer van Ginkel gedaan voor zijn 
projecten. 
Zo heeft hij in de afgelopen jaren al 
drie huizen gebouwd en opgeleverd 
aan gezinnen daar. Het eerste huis is 
gebouwd op Bali, daarna een op 
Sumatra en nu afgelopen jaar een huis 
in Medan. Afgelopen jaar werkte de 
heer van Ginkel aan het huis in Medan 
waarvan het casco al was gerealiseerd. 

Dhr. Cor van Ginkel en Indonesië

Het moest in ieder geval nog  
worden aangesloten op het  
elektriciteitsnetwerk en de water- 
voorziening moest nog geregeld 
worden. Naast het huisproject neemt 
hij ook kleine spulletjes als potloden  
en bellenblaas mee om de kinderen 
daar een groot plezier te doen.
De heer van Ginkel is bijna 88 jaar en  
de gezondheid laat niet meer alles toe. 
Hij heeft door de jaren heen alles zelf 
bekostigd; van reis tot materialen. Met 
extra stortingen die worden ontvan-
gen, is het werk sneller gerealiseerd 
en/of completer afgeleverd.  
Door zijn huidige gezondheid heeft  
de heer van Ginkel moeten besluiten 
om in de toekomst geen bouw-reizen 
meer te doen.  
Na 26 keer in Indonesië te zijn geweest 
en 7 gezinnen onder dak te hebben 
geholpen gaat het nu anders. 

Mevrouw Hennie Ensering – kleuterschool in Kenia

Vanaf 1986 is mevrouw Ensering 
betrokken bij het Kibera Sloppenwijk-
project Nairobi-Kenya van Christian 
Services international Limited. Zelf 
heeft ze 12,5 jaar in Nairobi gewerkt en 
is daarna nog diverse keren terug 
geweest. Kibera ligt bij de spoorlijn en 
is de grootste sloppenwijk van Nairobi. 
Mevrouw Ensering is het meest 
betrokken op kleuterschool. Deze 
school had bij de oprichting ca. 60 
kinderen en heeft nu 160 leerlingen en 
10 weesjes die worden verzorgd. De 
school is heel belangrijk omdat de 

kinderen lessen in het Engels krijgen. 
Hierdoor kunnen ze de stap naar het 
basisonderwijs maken. Daarnaast 
krijgen ze iedere dag een warme 
maaltijd. 
De school biedt steeds meer kwaliteit, 
de leerkrachten halen hun diploma’s en 
het gebouw wordt beter. 
Van oorsprong wat het een gebouw 
met golfzinken platen en nu worden 
de lessen gegeven in een groter en 
stenen gebouw.  
Onze kerk is al ruim 15 jaren betrokken 
bij het project, de collectegelden uit 

de kinderneven-
dienst wordt 
aan dit project 
geschonken.

Al enige jaren ondersteunt de  
heer van Ginkel diverse Melaats-
projecten op Bali, hier zal hij 
zeker mee door gaan en 
eventuele giften zal hij hier  
aan gaan overmaken.


