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Zolang er hoop is

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan

Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden
en zolang zal God 
je in zijn Handen houden.

Henri Nouwen

Openingstijden Pauluskerk 
Donderdag, vrijdag en zaterdag
10.00-16.00 uur 

Voor stilte, expositiebezoek en eventueel 
een kopje koffie
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‘De Kracht van HOOP’ 

Het jaarprogramma van de Pauluskerk heeft als titel en thema “de Kracht van HOOP”.

We leven in zorgwekkende tijden. De ene crisis buitelt over de andere, oorlogen, 
verdrukking, armoede, onrecht … en ook in persoonlijke levens kan het heel moeilijk zijn. 
In het tumult van de tijd lijkt soms alle hoop verloren …
Je kan er moedeloos van worden.

Wat geeft je dan kracht en nieuwe moed?
In de bijbel lezen we de verhalen van mensen die in een zelfde situatie verkeerden en het 
overleefden door vast te houden aan het visioen van het Koninkrijk waar liefde, recht en 
vrede voor alle mensen de norm zal zijn. 
Zij hoopten en geloofden in het 'en toch…'

Om Barack Obama te citeren: ‘Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, ondanks alle 
bewijzen van het tegendeel, dat er iets beters ons te wachten staat als we de moed 
hebben om ernaar uit te reiken …’.

Wat betekent dat voor je manier van leven, van het omgaan met de ander en wat 
betekent dat voor ons als (kerk)gemeenschap?

Kerkvader Augustinus heeft verwoord: ‘Hoop heeft twee prachtige dochters, Woede 
en Moed. Woede over hoe de dingen zijn en de Moed om te durven geloven dat ze niet 
zullen blijven zoals ze zijn.’ 

In dit seizoen willen we ons bezighouden met de kracht van hoop en wat dat kan 
betekenen voor ons leven. Dat willen we doen door activiteiten te organiseren waarin 
mensen elkaar ontmoeten, in gesprek gaan, samen zingen, luisteren naar inspirerende 
verhalen en muziek, kijken naar kunst, en samen eten.

U bent van harte welkom in de Pauluskerk, een wereld andersom die we alleen met elkaar 
gestalte kunnen geven.

Commissie Geloof en Cultuur
Marieke Versluys, Jenny Wiersema, Mariëlle de Jong,  
Roeloffien van Voornveld, Hans Schriever en Bram-Willem Aarnoutse
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"Write for Rights" met Amnesty International Stichtse Vecht 
 speciale aandacht voor tien mensen die groot onrecht is aangedaan 

Datum zondag 10 december 2023
Tijd 15.00-18.00 uur

Plaats Pauluskerk

Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd rond 10 december (de 
Internationale Dag van de Mensenrechten) hun mobieltje of pen. Ze schrijven naar 
presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die 
onrecht is aangedaan, die onterecht gevangen zijn gezet, worden gemarteld of bedreigd. 
In veel gevallen zorgt die massale druk ervoor dat hun leven verandert. Ze komen vrij, 
hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Schrijf een brief, verander een leven. 

Lichtjesavond 
Breukelse Kerken verbonden door licht en muziek

Datum vrijdag 15 december 2023
Tijd 18.30-21.00 uur

Plaats Pauluskerk, Pieterskerk en Johannes de Doperkerk

Alweer voor het elfde jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag 15 
december. Het is inmiddels een mooie traditie geworden, zo in de aanloop naar Kerst. 
Enkele kerken zetten de deuren weer wijd open. Een lint van licht verbindt de Pauluskerk, 
de Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk. In de kerkgebouwen zal muziek te 
beluisteren zijn. In de Pauluskerk kunt u genieten van het Koperensemble Breukelen. 
Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn.

“DUURZAAM werkt”
Praktijk en dagelijks gebruik.

Datum donderdag 18 januari 2024
Tijd 20.00 uur

Plaats Pauluskerk 

Deze avond hoort u vanuit de praktijk wat duurzaam ondernemen is. Lokale ondernemers 
zullen ons vertellen in welke branche ze werkzaam zijn en hoe ze omgaan met de natuur, 
waarbij betrokkenheid van ons als consumenten van groot belang is. Hoe werkt het in de 
praktijk en wat zijn de effecten. 
We zijn nog aan het werk om deze avond vorm te geven, zoals het er nu uitziet zal u in ieder 
geval de ervaringen horen van: Hof van Gunterstein, Tony Chocolonely en Wild-Catch. 

de Kracht van HOOP
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Wereldmaaltijd
Grote interculturele ontmoeting aan tafel

Datum zondag 4 februari 2024
Tijd 15.00 uur, inloop en ontmoeting

17.00 uur, begin van de maaltijd
Plaats Pauluskerk

Op deze zondagmiddag is de Pauluskerk ingericht met lange tafels, feestelijk gedekt. 
Borden en bestek liggen al klaar. Nu de gasten en het eten nog!

Wij willen deze middag iedereen uit onze omgeving uitnodigen. Wat wij vragen is iets 
mee te nemen om de tafels mee te vullen. Het hoeft niet veel te zijn. Alles samen wordt 
een rijke maaltijd. 
Aan deze bijzondere tafel willen we elkaar ontmoeten, dwars door schijnbare grenzen 
heen. Het wordt een bijzondere manifestatie van onze overtuiging dat wij door samen te 
leven een prachtige samenleving maken. Kom allemaal! Neem vrienden en buren mee!

De Kracht van HOOP!
Lezing

Inleiding ds. Rikko Voorberg
Datum maandag 8 april 2024

Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk 

Rikko Voorberg over de Kracht van HOOP
Aan de grenzen van Europa, op de pleinen van de steden van Nederland, op een 
festivalterrein in Zeewolde en in dagelijkse vroege – ochtend podcasts werkt Rikko 
Voorberg aan hoop. Hoop tegen de klippen op, hoop die soms de bodem wordt 
ingeslagen en soms tot ongedacht grote resultaten leidt. Hij is opgeleid tot dominee, 
maar van preken op kansels kwam het nauwelijks. Zijn rol is vooral in het publieke 
domein, op zoek naar nieuwe betekenissen van de christelijke spiritualiteit voor mensen 
in het nauw, voor mensen in rouw en voor mensen die, gevlucht voor oorlog, honger of 
uitzichtloosheid, heil zoeken in Europa en tegen harde muren oplopen. 

In zijn bijdrage zal hij zijn vaste adagium, een citaat dat waarschijnlijk afkomstig is van 
Augustinus uitwerken; ‘Hoop heeft twee prachtige dochters, Woede en Moed. Woede 
over hoe de dingen zijn en de Moed om te durven geloven dat ze niet zullen blijven zoals 
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ze zijn.’ Hoop is de ziel van christendom en Rikko leerde wat hoop is van rouwenden, 
vluchtelingen, opgebrande activisten en kunstenaars die niets op hadden met religie. Hij 
is initiatiefnemer van de PopUpKerk, levert dagelijkse PopUpGedachtes, is auteur van De 
dominee leert vloeken en co-auteur van Onzeker Weten. Hij leidde We Gaan Ze Halen en 
is vandaag de dag artistiek leider van Graceland Festival (www.gracelandfestival.nl) en 
directeur van A World Of Neighbours. (aworldofneighbours.org)

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels 
van de hoop
met Sytze de Vries en organist Diederik Bos

Inleiding ds. Sytze de Vries
Datum dinsdag 14 mei 2024

Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk 

‘Hoop’ is het ding met veren 
dat in de ziel neerstrijkt,
het lied zonder de woorden zingt
en ’t zingen nooit meer staakt.

In dit seizoen komt vast wel eens het bekende gedicht van Emily Dickinson voorbij: Hope 
is the thing with feathers. Hoop is als een vogel! 
“Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.” Zo begint de slotstrofe 
van het lied ‘Zolang wij adem halen’ van theoloog/dichter Sytze de Vries. Al de nodige 
jaren zingt hij met ons letterlijk en figuurlijk de sterren van de hemel. Ook dit seizoen 
weer, ditmaal met een keuze aan liederen die passen binnen het jaarthema. In dit 
bekende lied (Liedboek 657) heeft de hoop ook vleugels. Dat betekent dat zij ons hoger 
optilt, zo nodig boven onszelf uit, en ons daardoor een wijdere blik geeft, een verder 
reikend perspectief. Liederen zijn de beste vervoermiddelen van hoop!
Een avond gevuld met ‘liederen van hoop’. Als ergens het woord van Barnard waar is, 
dan wel hier: “wij zingen ons het geloof te binnen, wij ademen het in”. En dat geeft ons 
nieuwe moed. Zoals hij ook in een gedicht schreef: ‘Je zingt zoals je drinkt: van dorst!’ 
Ook hoop kunnen wij ons te binnen zingen, indrinken.
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Exposities

Ook in het nieuwe seizoen verzorgt de kunstcommissie weer diverse tentoonstellingen 
in de Pauluskerk. Met de kunstexposities dagen we onszelf uit om op een andere manier 
dan door het woord alleen aangesproken te worden. Daarnaast zijn de exposities een 
belangrijke reden voor gasten om ons kerkgebouw te bezoeken. Het komende seizoen 
staan de volgende exposities in de planning:

Diny van der Aalsvoort 19 augustus/18 november 2023
Martien op den Velde 19 november 2023/15 februari 2024

Elbert Verbrugge 18 februari / 10 mei 2024
Overzichtsexpo  KunstRonde 11 en 12 mei 2024

Jacolien de Jong 16 mei / 17 augustus 2024

Diny van der Aalsvoort
‘Grenzen”

Start zondag 19 augustus 2023
Tijd 11.30 uur

Plaats Pauluskerk 

De titel “Grenzen” koos ik omdat het werk gaat over 
schilderijen waarbij ik een combinatie van tekenen, 
schilderen en collages van bewerkt papier gebruik om 
sociale situaties uit te beelden. Die situaties komen 
voort uit combinaties van foto’s in de krant, reisverhalen en reizen die ik zelf gemaakt 
heb. De situaties gaan ook over grenzen heen. 

Ik teken en schilder al jaren. Nadat ik in Woerden kwam wonen volgde ik in de jaren 
1996 tot en met 2015 teken- en schilderlessen bij Corien Kuyper. Van september 2015 tot 
september 2018 volgde ik de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU). Vanaf 2018 exposeer ik op 
diverse locaties.
Bij het schilderij ‘Beschaving’ stelde ik mezelf de vraag waar beschaving eigenlijk over 
gaat. Is het een restant van de Griekse bouwkunst wat na al die eeuwen nog steeds staat 
te pronken in de haven van Naxos of is het de vasthoudendheid van oudere Chinezen die 
een moeilijke tijd hebben doorstaan. Ik probeer beide recht te doen. 
Ik vind het fijn om mijn werk te laten zien. Door heldere kleuren te gebruiken hoop ik de 
soms lastige thema’s aantrekkelijk te maken om naar te kijken. Voorbeelden van mijn 
werk staan op: www.kunstkringwoerden.nl en www.lijsten-kunst.nl
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Martien op den Velde
“Lagen

Opening zondag 19 november 2023
Tijd 11.30 uur

Plaats Pauluskerk 

Of ik nu aan de drukpers sta, teken, schilder of….ik breng kleur over kleur en er ontstaan 
verhalen. Mijn liefde voor grafiek heeft te maken met de gelaagdheid, het maakproces 
en de techniek. Grafiek is ambachtelijk, je krijgt te maken met toeval en voorbereiding. 
Ik houd van grafiek: de sfeer, de geur van inkt en het maakproces. Het opbouwen van 
een beeld is indirect (via zinkplaat, zeef, sjabloon of ?) en daardoor onverwachts. Ik 
wil reageren op wat er gebeurt. De lagen moeten de uiteindelijke kleuren vormen. De 
uitkomst is een verrassing en dat houd ik graag zo. Ik werk in series. Elke afdruk mag 
uniek zijn en onderling moeten ze elkaar versterken.

Mijn huidige werk ontstaat door foto’s die ik maak van kleuren en patronen in de 
natuur. Voornamelijk de kleuren en de combinatie tot elkaar inspireren mij en tegelijk 
onderzoek ik of ik tot een nieuw patroon kan komen. Daarvoor is de opbouw van lagen 
en de structuur een houvast. De grafische technieken die ik hiervoor gebruik zijn: etsen, 
linosnede, houtsnede en monoprint.
Eerdere thema’s zijn:
• de mensfiguur (met als inspiratie mijn modeltekeningen) in combinatie met tekst.
• Teksten uit gedichten, uitspraken of een songtekst.
www.martienopdenvelde.nl

Elbert Verbrugge - Fototentoonstelling
“Blik van een wereldburger”

Opening zondag 18 februari 2024
Tijd 11.30uur

Plaats Pauluskerk 
Expositie tot 10 mei

 
Op de middelbare school had hij al enorm veel interesse in topografie en geografie, 
en later kon hij zijn liefde voor beeld kwijt in zijn werk als film-editor bij de NOS. 
Elbert Verbrugge vindt het fantastisch om zijn blik te verruimen. Hij voelt zich eerder 
wereldburger dan Nederlander. Zowel als reisinformateur bij Wereldcontact als privé 
maakte hij talloze reizen naar vrijwel alle continenten, en daar is een enorme fotocollectie 
uit voortgekomen. Tijdens deze expositie laat hij zijn mooiste zien op het gebied van 
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landschappen, mensen en dieren. Uiteraard ontbreekt daarbij zijn geliefde Zuidelijk Afrika 
niet: “De leegheid en ruigheid. Het is imponerend.” 

 Kunstronde Vecht & Plassen
  

Weekend zaterdag 11 en zondag 12 mei 2024   
Tijd 11.00 uur- 17.30 uur (zondag vanaf 12.00 uur) 

Plaats Pauluskerk 

 
Tijdens dit weekend is het werk van ca. 27 kunstenaars en een galerie op verschillende 
locaties in Stichtse Vecht en Wijdemeren te bezichtigen.
In de Pauluskerk vindt u een overzichtstentoonstelling van de deelnemers van de 
KunstRonde.
Bekijk alle locaties en vele kunstwerken op www.kunstronde.nl

Jacolien de Jong 
’Leaves on my mind” tekeningen over vergankelijkheid en vergetelheid.

Opening   zondag 26 mei 2024
Tijd 11.30 uur

Plaats Pauluskerk

Wij zijn natuur! De natuur om ons heen en in onszelf. 
Wie zijn wij, wat is onze natuur en wat betekent de natuur voor ons. Vragen die je jezelf 
dagelijks kunt stellen en vragen die met de huidige klimaatcrisis zeer actueel zijn. Ik ben, 
van kinds af aan, gefascineerd door de schoonheid en vergankelijkheid van de natuur. Ik 
ben een verzamelaar, ik verzamel stenen, schelpen, fossielen en planten. Niet alleen de 
natuur om ons heen maar ook de menselijke natuur interesseert mij. Ik ben nieuwsgierig 
naar wat mensen beweegt en hoe gedrag wordt aangestuurd door externe prikkels 
vanuit het brein. Wat gebeurt er in ons hoofd, hoe ziet onze binnenwereld eruit, letterlijk 
en figuurlijk. Welke vorm en structuur heeft ons brein hoe werkt het en hoe vergankelijk 
zijn onze hersenen. 
Vergankelijkheid en vergetelheid.
Ik uit mijn fascinatie voor de natuur en het menselijk brein in mijn tekeningen. Mijn 
recente werk draagt als overkoepelende titel ‘’Leaves on my mind ‘’ en verwijst naar 
de vergankelijkheid en schoonheid van de natuur. Ik gebruik gedroogde bladeren als 
materiaal in mijn tekeningen.  De titel verwijst ook naar onze eigen vergankelijkheid. Wat 
wij beleven en ervaren gaat voorbij, wat ons rest zijn herinneringen. De schoonheid van 
vergankelijkheid en vergetelheid. 



12  

In mijn werk combineer ik natuurlijk materiaal met verschillende teken- en druktechnieken. 
De vormen, structuren van nerven en bladeren gebruik ik om het brein te verbeelden. 
Poëtische blauwdruk van de natuur.
Ik werk als kunstenaar samen met dichter Suzanne van Leendert. Wij delen de passie voor 
de natuur en de zorg over de klimaatverandering in blauwdrukken van planten waarin de 
poëtische teksten van Suzanne zijn verwerkt.    www.jacoliendejong.kunstinzicht.nl  

Muziek, theater, film en literatuur

Orgelconcerten Jan Pieter Karman

Data  zondag  1 oktober 2023, 1 januari en 9 juni 2024

Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk

Entree Gratis, collecte na afloop voor orgelfonds Pauluskerk

Het orgel in de Pauluskerk heeft een bouwgeschiedenis van zo’n 100 jaar. In origine was het 
een klein, één-manualig orgel in 1870 gebouwd door de Gebr. Franssen voor de Rotterdamse 
Sint-Josephkerk. Het werd in 1896 gekocht door de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Jan 
Proper breidde in 1909 bij de verhuizing naar de nieuwe, grotere kerk dit orgel uit met o.a. 
krachtige stemmen voor de gemeentezang en een 2e manuaal met zachte stemmen in een 
zgn. zwelkast. Een grote ombouw vond plaats in 1953 door fa. De Koff, die was geïnspireerd 
door het (neo)barokke klankideaal van die jaren.

De programmering van de drie concerten pakt weer het 
bekende stramien op: in oktober een Bachconcert, het 
Nieuwjaarsconcert met bekende orgelwerken, en dat 
van april/mei is afgestemd op de tijd van het kerkelijk 
jaar.
Op het concert van zondag 1 oktober werken van Joh. 
Seb. Bach. De toonsoort C komt deze keer veelvuldig 
voor. Aan het begin én het eind een Preludium en Fuga 

in C-groot, resp. BWV 545 en 547. In BWV 545 gebeurt muzikaal heel veel in betrekkelijk 
korte tijd, vandaar dat men er soms een rustig tussendeel tussen plaatst, het Largo uit de 
5e Triosonate, BWV 529. Het Preludium van BWV 547 heeft dankzij de 9/8-maat een bijna 
dansend karakter. De Fuga is zelfs vijfstemmig, al komt de 5e stem, het pedaal, pas laat aan 
bod. Verder de driedelige 2e Triosonate in c-klein, BWV 526 en het ééndelige Concerto in 
C-groot, BWV 595. Natuurlijk ook koraalbewerkingen: twee grote en één kleine. Het cantabile 
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 663, met de melodie in de tenor. En het vijfstemmige 
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Dies sind die heil’gen zehn Gebot’, met een dubbele melodie in canon in de tenor – de canon 
duidt op de gehoorzaamheid aan en het volgen van de Gebot’. En een korte, maar zeer 
geliefde bewerking over Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 691.

Het orgelconcert op nieuwjaarsdag is een lange traditie in Breukelen. Op dit concert 
orgelmuziek die bij een breed publiek geliefd is, zoals Bachs Toccata en Fuga in d (BWV 565) 
en de Suite Gothique van Boëllmann, die eindigt met een van de bekendste toccata’s uit de 
Franse orgelromantiek. Het programma voor het concert van 9 juni 2024 zal later worden 
ingevuld en bekend worden gemaakt

Roadrunner Trio 
‘Friendly Fire’

Datum  zondag 8 oktober 2023
Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (basisschoolkinderen gratis toegang)

Friendly fire staat doorgaans voor onbedoelde aanvallen van 
bondgenoten, maar voor het Roadrunner Trio (Erica Roozendaal 
– accordeon, Antonis Pratsinakis – cello, Michel Marang – klarinet) 
betekent het ook elkaar aanvullen en opzwepen, passie voor 
experiment en traditie, een ontmoeting op het scherp van de snede. 
De dialoog aangaan, juist wanneer je niet eensgezind bent, verrijkt. 

De thematiek van traditie en conflict sijpelt door in alle muziek. Verwante culturen die elkaar 
verrijken of vernietigen en snelle ritmes gepaard aan intense klaagzangen.
Een thematisch programma met een moderne kijk op traditionele muziek uit onder meer 
Syrië, Iran, Griekenland, Turkije, Armenië, Bulgarije, Rusland en Oekraïne. Volksmuziek 
gehoord en gespeeld door de filter van Roadrunner, met daarnaast eigen werk van het Trio. 

Vocaal Ensemble Voces Lauri en Collegium Altena  
Requiem van Fauré & Psalmen

Data  zondag 29 oktober 2023
Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk
Entree € 15,- tbv Voces Lauri en Collegium Altena

Vocaal Ensemble Voces Lauri, opgericht in 1999, is uitgegroeid tot een regionaal 
kamerkoor, dat al ruim 50 concerten heeft gegeven in Stichtse Vecht en wijde omgeving. 
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Sinds 2021 zingt het koor onder leiding van Maarten van der Bijl met de Pauluskerk als 
thuisbasis. Het repertoire bestaat uit polyfone, vaak religieuze muziek vanaf de vroege 
middeleeuwen tot nu. 

Op zondag 29 oktober zingen Vocaal Ensemble Voces Lauri en Collegium Altena het 
bekende Requiem van Fauré, voorafgegaan door Psalmen in verschillende toonzettingen 
van Sweelinck, Lassus, De Victoria, Lewandovski, Mendelssohn.
Gabriël Fauré componeerde het Requiem in 1888. Uitgevoerd wordt de versie uit 1893, 
de sobere vorm met begeleiding van orgel en strijkers en solisten. Pas veel later kwam 
de bekende versie met orkest uit. Fauré maakte een eigen keuze uit de teksten die bij 
de liturgie van de rooms-katholieke uitvaartmis horen. Zijn tekstkeuze legt de nadruk op 
rust en vrede. De tekst die ook bij de dodenmis hoort, het ‘Dies irae, dies illa’: Dag der 
dagen, dag der wrake’ heeft hij niet op muziek gezet. Deze beschrijving van het laatste 
oordeel wilde hij niet verklanken, dat zou afbreuk doen aan de troostvolle sereniteit van 
de overige delen van het Requiem. Toch wordt in het Responsorium de dag der wrake 
genoemd. Dit wordt echter gevolgd door het liefelijke 
‘In paradisum deducant te angeli, engelen geven u een 
vrijgeleide het paradijs in’, de hoop daarop geeft kracht.  
Ook in de psalmen die vóór de pauze gezongen worden 
door Voces Lauri, illustreren de teksten dat de mens die 
leeft in godvrezendheid en rechtvaardigheid mag hopen op 
verlossing en mag verkeren in de aanwezigheid Gods. Als 
ziende de Onzienlijke. De orgelbegeleiding is in handen van 
Ere Lievonen. Zowel Voces Lauri als Collegium Altena staan 
onder de directie van Maarten van der Bijl.

Klassiek met HKU talenten
Studenten van het Utrechts Conservatorium

Data zondagen 12 november 2023, 28 januari en 

14 april 2024
Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk
Entree gratis - collecte bij de uitgang-

Op zondag 23 maart 2014 startte de samenwerking in de Pauluskerk met docent Heiko ter 
Schegget van de HKU. Dit is het begin van een mooie traditie geworden. Het concert trok 
meteen veel bezoekers. Bezoekers zijn bezield geraakt door de muziek, de studenten en 
de sfeer. We zien dan ook een trouwe groep luisteraars. De studenten doen op deze wijze 
meer podiumervaring op en ze waarderen ook de goede akoestiek. 
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De uitvoeringen zullen dit jaar ook in het teken staan van het lesprogramma aan 
het Utrechtse conservatorium. In het komende seizoen zullen we kennismaken met 
Scandinavische barokmuziek: The Age of Liberty. De achttiende eeuw was een spannende 
tijd in Scandinavië. Naast Franse barokmuziek komt ook dans uit die tijd op het podium.

De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter 
bestrijding van de kosten.

Orgelconcerten Diederik Bos
Muziek voor tijdens een viering

Data  worden later bekend gemaakt
Plaats Pauluskerk

Entree Gratis, collecte bij de uitgang

Diederik Bos organist van de Pauluskerk zal in het komende jaar 
twee concerten geven vlak na een kerkdienst. Hierbij zullen meerdere muziekstukken 
worden uitgevoerd die te lang zijn voor een kerkdienst. Zij zijn alleen meer dan de moeite 
waard en komen in deze concerten tot hun recht. Zodra de data bekend zijn zal dat 
bekend worden gemaakt in Kerknieuws en andere media.

Advent Festival of Lessons and Carols 
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Datum zaterdag 16 december 2023
Tijd 20.00 uur

Plaats Pauluskerk
Entree gratis

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ werd voor het eerst gehouden op kerstavond 
1880, in de kathedraal van Truro (Cornwall). De meest bekende versie van de liturgie is die 
welke in 1918 werd aangepast door Eric Milner-White, destijds hoofd van King’s College in 
Cambridge. Zijn ervaringen als aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden hem 
er van overtuigd dat er behoefte was aan een eredienst met veel verbeeldingskracht.
Een Anglicaanse viering dus waarin lezingen en carols worden afgewisseld. Naast 
koorwerken is er ook veel samenzang. Met medewerking van organist Sebastiaan ’t Hart en 
diverse lectoren. Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble. 
Het VTE staat onder professionele leiding van Hanna Rijken (theoloog en kerkmusicus). Het 
VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op 
die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit.
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Zingen voor je Leven

Datum  zondag 3 maart 2024
Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk
Entree Gratis, aan het eind wordt gecollecteerd voor het koor.

Een bijzonder concert van het koor ‘Zingen voor je Leven’ Amsterdam o.l.v. Frans Meijer 
en Harrie Herfst. In het koor zingen mensen die met kanker te maken hebben (gehad). 
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. In 
Nederland bestaan reeds 34 van deze koren.
Vol nieuwe energie en goede moed zingen zij voor u de mooiste liederen. De stichting 
Kanker in Beeld houdt zich bezig met creativiteit en expressie en biedt, naast zingen, 
mogelijkheden voor acteren, schrijven, tekenen en schilderen. Voor informatie kunt u 
kijken op www.kankerinbeeld.nl . Voor meer info: www.zvjlamsterdam.nl/

Geloof en leven

Samen geloven / samen eten
 

Datum Rondom enkele diensten (voor of na)
Plaats Pauluskerk

Door het hele themajaar heen is de gelegenheid om samen te eten en met elkaar in 
gesprek te zijn. We kennen de wereldmaaltijd in februari en de sobere maaltijden in 
aanloop naar Pasen.
In 2022 zijn enkele lunches georganiseerd vanuit het voorbeeld dat wij in Coventry zagen: 
Alle deelnemers nemen zelf iets te eten mee, vanuit de begeleiding wordt voor de basis 
gezorgd en we delen alles met elkaar. In de praktijk blijkt dat er altijd meer dan voldoende 
is en er zelfs overblijft. In ieder geval zullen de maaltijden georganiseerd worden op:
• woensdag 1 november 2023 om 18.00 uur soep voor de Dienst Dankdag Gewas en 

Arbeid met de gemeenteavond
• zondag 10 december 2023 na de ochtenddienst en voor het samen Taizé liederen 

zingen
• zondag 10 maart 2024 na de ochtenddienst
• zondag 30 juni 2024 na de overstapdienst van de kindernevendienst naar de 12+ 

dienst



17  

Toerustingsavond Vespers en Evensong 

Datum woensdag 15 november 2023
Tijd 20.00 uur

Leiding Arnoud Heerings

In de Pauluskerk wordt regelmatig een Choral Evensong gehouden. Dit is een 
avonddienst in de traditie van de Anglicaanse kerk. De Anglicaanse kerk heeft daarmee de 
eeuwenoude traditie van getijdengebeden in de kerk voortgezet. In de kloosters werd op 
verschillende tijdstippen op de dag een gezamenlijk koorgebed gebeden. Aan het begin 
van de avond heette dat koorgebed ‘Vespers’. De Anglicaanse Evensong, voortzetting van 
de RK Vespers, is in Nederland in PKN kerken aangepast aan de Nederlandse Protestantse 
traditie. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het zingen van liederen, soms in 
beurtzang met de Cantorij en het geven van responsies. Over het hoe, wat en waarom 
van de Vespers en de Evensong valt veel te vertellen. Daarom houdt onze cantor Arnoud 
Heerings op woensdag 15 november een inleiding over Evensong en Vespers. Arnoud is 
naast zijn dirigentschap bij verschillende koren ook docent aan de Hogeschool voor de 
kunsten in Utrecht, waar hij onder meer Gregoriaans en liturgiek doceert. 

Samen Taizéliederen zingen en daarvoor samen lunchen

Datum zondag 10 december 2023
Tijd 12.30 uur

Taizé is een internationale oecumenische kloostergemeenschap die haar centrum heeft in 
het Franse stadje Taizé. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gemeenschap gesticht 
door broeder Roger (Roger Schulz). Al meer dan vijftig jaar is het een inspirerend centrum 
voor jongeren uit heel Europa die er samenkomen om te zingen, te bidden en met elkaar 
over het geloof te praten. Sinds 2003 is er elke maand op de vierde zondag van de maand 
een viering in de geest van Taizé in de Pauluskerk. Daar worden liederen gezongen uit 
Taizé. De melodieën zijn eenvoudig en aansprekend. De liederen zijn kort en worden vaak 
meerdere malen achter elkaar gezongen. Ze klinken nog mooier als ze meerstemmig 
gezongen worden. Ook dit is niet moeilijk. Je moet er een paar keer voor oefenen, dan 
heb je de tweede, derde of vierde stem snel onder de knie.

Op zondag 10 december, de derde Advent, willen we na afloop van de kerkdienst een 
aantal Taizéliederen gaan oefenen: eerst eenstemmig, daarna meerstemmig of in 
canon. We doen dit onder leiding van Arnoud Heerings, cantor en met medewerking van 
Diederik Bos, organist van de Pauluskerk. We beginnen rond 12.30. Voor die tijd is er een 
meebreng-lunch zoals we die afgelopen jaar een paar keer hebben gehad: wie wil en kan 
neemt iets mee, en dat delen we samen.
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Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

Data dinsdagen 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 2024
Tijd 18.00 uur  

Plaats Pauluskerk (achterzaal)

De ZWO-commissie verzorgt ook dit jaar een sobere (vegetarische) maaltijd op 
bovengenoemde dinsdagen. We beginnen om 18.00 uur in de achterzaal van de 
Pauluskerk. We dekken graag de tafel voor jong en oud. 
Of u alleen komt, samen of met het hele gezin, iedereen 
is van harte welkom!
De maaltijd is gratis, maar we vragen een vrijwillige 
bijdrage voor Kinderen in de Knel! We steunen daarmee 
Nederlandse projecten van Kerk in Actie.
Aansluitend kan men naar de kerkruimte gaan voor de 
oecumenische vesper, die om 19.15 uur begint.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Kijk eens op 
de site van de Pauluskerk, onder de knop Diaconie staat nadere informatie over wat de 
ZWO-commissie doet. 

Liturgica en bijzondere diensten

Vredesweek 2023
'(On)Vrede, en nu? Democratie onder druk’
Oecumenische viering

Datum zondag 17 september 2023
Tijd 10.00 uur

Plaats Pauluskerk

We zien wat het belang is van vredeswerk en wat het actief bouwen aan het versterken 
van democratische waarden oplevert. Toch blijkt steeds meer dat ook in Nederland de 
democratie onder druk staat; dat conflict, haat en geweld hier ook dagelijks op de loer 
liggen en dat daarmee actief vredeswerk in Nederland weer harder nodig is dan ooit. 
Als we de balans op maken, zien we dat het systeem piept en kraakt onder structureel 
onrecht, dat de verdeling van macht uit balans is en dat het weefsel dat onze samenleving 
bij elkaar houdt, gestaag afbrokkelt.

We zien bestuurders die ongecontroleerd hun gang kunnen blijven gaan, een overheid die 
haar burgers wantrouwt of zelfs als vijand behandelt en een beleid waarin de belangen 
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van grote bedrijven voorrang krijgen op die van burgers, de samenleving en de planeet. 
Dat baart ons grote zorgen en daar moeten we iets mee. Want hoe kun je in buitenlandse 
conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis in het land waar we gevestigd 
zijn op haar grondvesten staat te schudden? We moeten dus keihard aan de slag!

Choral Evensong op zondag ‘Christus Koning’
Cantorij

Dirigent Arnoud Heerings 
Voorganger ds. Bram-Willem Aarnoutse

Datum  zondag 26 november 2023
Tijd 16.00 uur

Plaats Pauluskerk

Deze dienst bestaat voornamelijk uit veel mooie stukken muziek met een gebed. 
Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst 
met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Het is deze 
combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een 
eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt.
De Cantorij van de Pauluskerk voert deze uit onder leiding van de cantor Arnoud Heerings 
samen met organist Diederik Bos.

Week van Gebed voor de Eenheid van christenen 2024
Bemin God de Heer en bemin uw naaste als uzelf 
Oecumenische viering

Datum zondag 21 januari 2024
Tijd 10.00 uur

Plaats Pieterskerk

In de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid van christenen bidden christenen samen 
voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd 
gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het 
initiatief. Ook u/jij kunt meedoen! De dienst krijgt invulling vanuit Lukas 10 vers 25-37.
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Middaggebed voor Vrede en Verzoening 
Coventry gebed

Data Elke vrijdagmiddag
Tijd 12.15 uur 

Plaats Pauluskerk (stiltehoek)
Voorgangers De viering wordt door een groep vrijwilligers geleid

Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Coventry. 
In de ruïnes van de vernietigde Kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden 
spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, het ‘Coventry Cross of Nails’. Ook heeft 
een onbekende de woorden ‘Father Forgive’ op een nog overeind staande muur 
geschilderd. Dit is de inspiratiebron van de wereldwijde verzoeningsbeweging die vanuit 
Coventry op gang is gekomen waarbij onder meer de 
Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in 
Sierra Leone en na 9/11 New York. Het gebed wordt in 
ruim 230 plaatsen over de hele wereld op vrijdagmiddag 
gebeden.
Sinds september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te 
Breukelen dit initiatief door het middaggebed voor 
Vrede en Verzoening een plek te geven en deel te 
nemen aan het Coventry Beraad Nederland.  In juni 2018 
is een groep uit de Pauluskerk in Coventry geweest 
om ter plaatse meer over de achtergronden te horen. In september 2019 heeft ook de 
Pauluskerk een Cross of Nails mogen ontvangen als teken van verbondenheid met deze 
beweging. 
Het gebed voor Vrede en Verzoening wordt iedere vrijdagmiddag uitgesproken van 
12.15 uur tot 12.30 uur. Dat gebeurt rond die tijd op tal van andere plaatsen in ons land 
en andere landen in de wereld; ca. 250 kerken totaal, in Nederland op dit moment in 18 
plaatsen. De meeste van deze plaatsen hebben een oorlogsverleden. Maar oorlog is niet 
het enige onderwerp in het gebed voor vrede en verzoening. 

De drie thema’s die steeds in het Coventry gebed aan de orde komen zijn:
•  streven naar depolarisatie in de wereld en in je eigen stad
•  helen van wonden uit de geschiedenis
•  leven met en het vieren van diversiteit. 
Zo willen we bouwen aan een samenleving waar rechtvaardigheid en vrede heerst: een 
wereld andersom. 
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Vieringen in de traditie van Taizé
Avondgebed

Data Elke vierde zondag van de maand m.u.v. juli en december
Tijd 19.00 uur

Plaats Pauluskerk (stiltecentrum)

Elke vierde zondag van de maand, behalve in december en juli, is er in de Pauluskerk een 
viering in de traditie van Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar rond 1940 een 
oecumenisch klooster is opgericht, dat is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van 
nu. Momenteel leven en werken er een honderdtal broeders uit verschillende landen en 
afkomstig uit diverse kerkgenootschappen.
In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal uit de wereld. Zij komen 
vanuit allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de 
bronnen van het geloof en samen te zingen, te bidden en stil te zijn. Net als in Frankrijk 
wordt in deze vieringen veel gezongen. De melodieën liggen gemakkelijk in het gehoor en 
door die aansprekende eenvoud kunnen ze gemakkelijk meegezongen worden.
Een Taizé-viering is een moment van samen zingen, samen bidden en samen stil zijn. Een 
moment van bezinning en rust, een ontmoeting met God en met elkaar. Elke viering heeft 
een eigen thema, aansluitend bij de tijd van het kerkelijk jaar of bij de actualiteit. 
De vieringen worden voorbereid door een klein groepje gemeenteleden.
Onze hoop is om in samenwerking met enkele kerkelijke gemeentes uit de regio in de 
lente van 2024 een week naar Taizé te gaan.
 
12+ dienst  

Data iedere laatste zondag van de maand (niet in de vakanties)
Tijd 10.00 uur

Plaats Pauluskerk
Leiding Siwanthi Leijen en Cornelis Jan Karsemeijer

Iedere laatste zondag van de maand is er een speciale bijeenkomst voor de jongeren 
vanaf klas 1 van de middelbare school. Na het verlaten van de kindernevendienst 
ontstaat vaak een zoekende periode. De zondagsdienst bij de volwassenen is soms nog 
best moeilijk te volgen en hoe kan je de Bijbel nou vergelijken met jouw leventje nu, in 
de huidige maatschappij!? Alles lijkt zo anders. En dan ben je ook nog op zoek naar de 
volwassen versie van jezelf...
Tijdens de 12+ dienst hebben we het over onderwerpen die herkenbaar zijn voor jongeren 
in deze levensfase. We lezen, luisteren, bidden, onderzoeken, praten en creëren. Daarbij 
maken we gebruik van de Bijbel en het Liedboek, maar ook van smartphone, tablet, 
camera en andere (moderne) middelen. Kom jij ook? 
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Excursies, wandelingen en reizen

Gaandeweg – de maandelijkse wandeling …
Bewegen en praten

Datum woensdag 4 oktober 2023 (eerste woensdag van de maand)
Tijd 10.00 uur

Vertrekplaats Kerkplein

Ook dit nieuwe seizoen wandelen we in en rondom Breukelen. We spreken met elkaar af 
welke richting we op gaan: Nyenrode, rondom Gunterstein, Over-Holland … Gaandeweg 
genieten we van de omgeving in de seizoenen en raken we met elkaar aan de praat. Goed 
voor lichaam en geest! We starten om 10 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en 
zijn rond 11.00 uur weer terug voor een kop koffie.
Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Naar Dordrecht
Bewegen, kijken, leren en praten

Datum zaterdag 20 april 2024
Tijd 09.00 uur

Vertrekplaats Pauluskerk

Dordrecht, de oudste stad van Holland, is een stad vol 
historie, cultuur en plezier! In Dordt is ontzettende veel 
te doen. 
Dordrecht werd voor het eerst genoemd in de twaalfde eeuw en heeft in de loop 
der jaren veel meegemaakt. Zo was de stad een belangrijk handelscentrum in de 
middeleeuwen en speelde het een grote rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Op 13 november 1618 begon bijvoorbeeld de Synode van Dordrecht. De synode moest 
na roerige jaren van religieuze twisten de rust terugbrengen in de Republiek. Maar dat 
bracht het niet. De historische binnenstad herinnert nog altijd aan dit rijke verleden.
Lunch in de stad bij Villa Augustus (of koffie voor vertrek naar Breukelen).

Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via predikant@pauluskerkbreukelen.nl of Hans 
Schriever via coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl.
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Autorondrit ouderen
Gezellig door de omgeving

Datum waarschijnlijk eind mei 2024
Tijd 09.30 uur

Vertrekplaats ’t Heycop

In het voorjaar wordt er door de diaconie de jaarlijkse autotocht voor ouderen 
georganiseerd. Ieder jaar is het weer een feestje. Er wordt gezorgd voor een prachtige 
route. We kunnen genieten van de natuur, de omgeving en niet te vergeten van elkaar. 
Halverwege de route drinken we met elkaar op een gezellige locatie een kopje koffie met 
natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna vervolgen we de route en zijn we rond het middageten 
(uiterlijk 13.00 uur) weer in Breukelen.

Nacht van de Vluchteling 
Landelijke wandeltocht in solidariteit

Datum Nacht van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni 2024
Tijd 00:00 uur 

Plaats Amsterdam

Loop jij ook mee in de Nacht van de Vluchteling? 
In het holst van de nacht lopen duizenden 
deelnemers een 10, 20 of 40 kilometer lange 
sponsorloop in verschillende provincies in het 
land. Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk 
bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, voor 
mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. 
Naast het ophalen van geld vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier 
aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van 
Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor 
levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. ( zie hun website).
Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 65,6 
miljoen mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze 
vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en 
medische zorg. Met je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. 
Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen geven.

Team Pauluskerk
Het lijkt ons mooi om hier als Pauluskerk aan mee te doen door uit de gemeente een 
groep te vormen die samen voor dit goede doel loopt én door met de hele gemeente 
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( jong en oud) zoveel mogelijk geld op te halen hiervoor met sponsoracties.
De afstand die we willen lopen is 10 km in Amsterdam. Loopt u of jij ook mee in 2024? Dat 
zou fantastisch zijn. Ideeën om aan sponsorgelden te komen zijn ook heel welkom!

Jeugd en jongeren 

Klimbos
Voor jongeren vanaf de middelbare school

Datum Zaterdag in oktober 

datum in overleg met de jongeren die zich opgeven. 
Tijd overdag
Met Huibert van Leede en Erik Leijen

Vertrekplaats Pauluskerk

Een gezellige doe-dag met de 12+-ers naar het Klimbos in Lage Vuursche. We gaan de 
uitdaging met een van de 11 routes aan. Hoe sterk en behendig ben jij?

Feest! Weet wat je viert

Datum woensdagmiddag 11 oktober
Tijd 13.30 uur (tot ongeveer 16 uur)

Deze woensdagmiddag gaan we met de kinderen naar de educatieve expositie ‘Feest! 
Weet wat je viert’ in het Catharijneconvent te Utrecht. Met aandacht voor de feesten 
van de grote wereldgodsdiensten, dus ook voor Advent en Kerst, Pasen, Hemelvaart 
en Pinksteren. Er is zoveel te zien en te ervaren. Ook is er de unieke maquette 
van de Tempelberg in Jeruzalem te zien (1879), met daarop de Klaagmuur en de 
Rotskoepelmoskee. Afkomstig uit de verzameling van ds Leendert Schouten, die van het 
Bijbels Museum in Amsterdam naar het Catharijneconvent overkwam in 2021.
We vertrekken bij de Pauluskerk.

Sint-Maarten lampionnen maken        en optocht

Datum nog onbekend Datum 11 november 2023
Tijd 15.00 uur  Tijd 18.30 uur

Plaats Pauluskerk 

(achterzaal) 

Plaats  verzamelen bij de Pauluskerk

Weet jij wie Sint Maarten is? 
Op veel plaatsen in Nederland en sinds een paar jaar in Breukelen gaan kinderen op Sint 
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Maarten met een eigengemaakte lampion langs de deuren. Zij zingen een liedje en krijgen 
als beloning wat lekkers. 

Weet je nog hoe leuk het was om samen een lampion te maken? Dat doen we ook dit jaar 
weer! Kom je ook knippen en plakken? Meld je dan wel aan, dan zorgen wij dat er genoeg 
materiaal is. Meld je ook aan als je echt niet kunt maar wel graag zelf een lampion wil 
maken. Je kunt van ons het voorbeeld krijgen en later met je ouders knutselen. 

Gezamenlijke optocht, afhankelijk van de belangstelling.
Vind je het leuk om met een groepje langs de deuren te gaan? Gezellig als je meeloopt. 
Meld je wel aan, anders vertrekken we misschien zonder jou. Neem je wel je lampion 
mee? Ook als die niet zelf is gemaakt ben je van harte welkom!
Informatie volgt in Kerknieuws en de weekbrief.

Zonnebloemen zaaien … symbool van de hoop

Datum 29 maart 2024
Tijd 15.30 uur

Plaats Zaal 6 van de Pauluskerk

Op Goede Vrijdag 29 maart zijn kinderen van de basisschoolleeftijd welkom in de 
Pauluskerk om zonnebloemen te zaaien. Een voor jezelf en een voor een ander. Aarde 
scheppen, potjes vullen, zaaien, water geven en verzorgen. Zo groeit de zonnebloem, 
wortelen naar beneden, bloeien naar boven. Zo groeit de hoop. Je kunt het ook zien 
als verbeelding van de geloofsweg van Jezus, die zichzelf zaaien liet in de aarde om 
in meerdere glorie op te staan en vruchtbaar te zijn (Johannes 12: 24). Natuurlijk zijn 
vrienden en vriendinnen welkom! Volgens mij hebben we ruimte genoeg! 

Museumpark Oriëntalis | Heilig Land Stichting

Datum 18 mei (Pinksterzaterdag)
Tijd vertrek om 9.30 uur bij de Pauluskerk

Voor kinderen (en ouders) en jeugdwerkers – eigenlijk voor iedereen – is een bezoek aan 
Oriëntalis een gezellig en leerzaam uitje. Het is alsof we in bijbelse tijden rondwandelen, 
de bijbelse verhalen komen zomaar tot leven.

Meer dan 100 jaar geleden ontmoetten kunstenaar Piet Gerrits, architect Jan Stuyt en 
kapelaan Arnold Suys elkaar tijdens een pelgrimsreis naar het ‘Heilig Land’. Geïnspireerd 
door die unieke ervaring besloten ze, eenmaal weer thuis, om hier een replica te bouwen. 
‘Zo kon iedereen op pelgrimsreis,’ was hun gedachte. Ook met een kleine portemonnee 
of weinig tijd. Het dorp Heilig Landstichting, het Begraafpark, de Cenakelkerk, de 
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verscheidene kloosters in de omgeving en natuurlijk het Museumpark zelf vertellen 
samen dit rijke verhaal. 

Over de afgelopen 100 jaar is het museumpark veranderd en gegroeid. Van devotiepark 
tot een park waarin drie monotheïstische religies te beleven zijn. Hier verruim je je wereld 
en ontdek je de pelgrim in jezelf. Neem alvast een kijkje op www.museumparkorientalis.nl! 
Informatie: ds. Bram-Willem Aarnoutse

Catechese en Gespreksgroep

Kindernevendienst en Basiscatechese

Gespreksleiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
Data in week na herfstvakantie

Plaats Pauluskerk (achterzaal)

Op zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd (m.u.v. de 
zomervakantie). Kinderen zijn immers deel van de gemeente.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 willen we als Pauluskerkgemeente Basiscatechese 
aanbieden. Gaandeweg zien we de kinderen opgroeien, we ontvangen hen in de kerk als 
ze gedoopt worden en laten hen via de Kindernevendienst kennismaken met de verhalen 
uit de Bijbel, van Genesis tot het evangelie, het goede bericht over God en het leven van 
Jezus. Over Jezus zelf is er ook een verhaal (Lucas 2:41 en verder), dat hij als twaalfjarige 
zocht naar Gods bedoelingen.

Zo raken kinderen vertrouwd met het leven naar Gods 
verlangen. Natuurlijk ontstaan er ook vragen, op zoek 
naar een antwoord. In de Basiscatechese is er ruimte 
om je eigen plekje te vinden in dit Grote Verhaal dat de 
wereld draagt.

In overleg met de ouders kunnen we starten in de 
week na de herfstvakantie, wellicht op een avond of 
anders na schooltijd. Een ontmoetingsavond met de 
ouders ondersteunt het geheel.

Contact: ds. Bram-Willem Aarnoutse
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Seniorengespreksgroep
Ontmoeten en spreken over geloof en leven

Gespreksleiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
Data woensdag 20 september 2023
Tijd 14.30-16.00 uur

Plaats Pauluskerk (achterzaal)

Iedere derde woensdagmiddag van de maand – om de 
vakanties heen – is er Seniorengespreksgroep in zaal 7 van 
de Pauluskerk. Naar aanleiding van een tekst of een lied 

zoeken we de diepere lagen van het gewone leven. Eventueel is het mogelijk dat er voor 
vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, u bent van harte 
welkom.

Gesprekskring over geloven | belijdeniscatechese 

Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
Data 29 september, eens in de maand op donderdag
Tijd 20.00 uur

Plaats Pauluskerk

‘Er is al veel gebeurd wanneer je leven begint
de wereld is al gevormd, er is al een hele cultuur.

Je begint niet aan het begin
je leert en je wordt gevormd
je doet wat anderen voordoen
je spreekt hun taal die zij weer
van anderen hebben geleerd
je denkt en het zijn niet
je eigen gedachten je hebt ze
aan je omgeving ontleend.

En toch komt er een moment
waarop je zelf moet beslissen
en jij alleen geeft het antwoord
op de vraag naar de zin van het leven.’
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Oke. Zo is het dus, dit is de uitdaging: je leeft, je leert, je werkt. Je staat min of meer op 
eigen benen. Waarvoor, voor wie? Het leven raast aan alle kanten aan je voorbij. Stil staan 
heeft meestal weinig zin. Welke kant wil je op? Waar geef je je tijd aan? Welke keuzes 
maak jij, welk antwoord geef jij …?
Wat zou ‘geloven’ kunnen betekenen?
In deze kring zoeken we met elkaar de diepgang. Rond een aantal Bijbelse verhalen, 
gekoppeld aan ‘de dingen die gebeuren’ gaan we op zoek. Ga je mee? Ik wacht op je.
Aanmelden bij: ds Bram-Willem Aarnoutse

Spiegelbeeld… 
een spel dat uitnodigt tot gesprek over godsbeelden van vandaag

Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
Datum: woensdag 11 oktober 2023 

Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk, zaal 6

Dit spel werkt met kaartjes met Godsbeelden uit Bijbelse teksten, 
zoals bijv. ‘Bron van hoop’ naar Jeremia 17: 13. Een ieder krijgt de 
beurt om een Godsbeeld te lezen, te overdenken en vervolgens 
weg te leggen als een ‘waardevol, moeilijk, verwarrend of 
verrassend beeld.’ Binnen de ruimte van respect en aandacht 
kunnen we elkaar vragen stellen, zo ontstaat het gesprek vanzelf. 
Een ‘vaste Bijbelkennis’ is geen voorwaarde, nieuwsgierigheid en bereidheid te luisteren 
des te meer!

Leeskring Het hart van het christendom. 
Modern geloof en traditie ~ Marcus Borg (2010)

Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
Datum maandag 9 en 23 oktober, 6 en 20 november 2023

Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)

Marcus Borg (1942, Nieuwtestamenticus USA) houdt in dit boek een warm en inspirerend 
betoog en laat daarin zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de 
traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt.
Op de eerste avond lezen we stukjes van de Inleiding ‘Wat betekent christen-zijn vandaag?’ 
en kiezen we welke hoofdstukken we samen willen lezen (er zijn er 11). Wanneer we de 
smaak te pakken hebben kunnen we eventueel nieuwe data vaststellen en doorlezen. 
Informatie (enkele kopieën) is vooraf verkrijgbaar via ds. Bram-Willem Aarnoutse.
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Leeskring 
‘Gedachten voor de doopdag van Dietrich W.R. Bethge’

Datum woensdag 17 januari 2024
Tijd 20.00 uur

Plaats Pauluskerk
Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse

‘Je wordt vandaag gedoopt tot christen. Al de grootse en oude woorden van de 
christelijke verkondiging worden over je uitgesproken en het doopbevel van Jezus 
Christus wordt aan je voltrokken zonder dat je er iets van begrijpt.’
We lezen in deze tijd van Epifanie met elkaar de Doopbrief uit mei 1944 die Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945) vanuit de militaire afdeling van de gevangenis te Berlijn-Tegel 
schreef aan zijn peetzoon, waarin hij reflecteert op zijn tijd en een klein program 
beschrijft van ‘hertaling’ van christelijke geloofswoorden. Een tijdsbeeld vol bijbels 
verlangen en hoop. Wat zegt deze brief ons? Waar raakt hij aan onze vragen? De tekst 
wordt op verzoek vooraf via de e-mail toegezonden.

Overige activiteiten

Naaicursus 
voor en met vluchtelingvrouwen

Data iedere woensdag
Tijd 09.00-11.30 uur

Plaats Pauluskerk (achterzaal)

In het voorjaar van 2015 is n.a.v. het jaarthema “Kleur bekennen” en onze missie “Een 
wereld andersom” het idee ontstaan om daadwerkelijk gestalte te geven aan deze 
gedachte. Het idee van een naaicursus voor en met vluchtelingvrouwen ontstond. 

De achterliggende gedachte was om in contact te komen met deze vrouwen, dat wij hen 
“zien en horen”. De opzet moest zijn: Ontmoeting en integratie als doel, de activiteit het 
middel om in contact te komen met deze doelgroep.

Via vluchtelingenwerk hebben de vrouwen gehoord van deze naaicursus en zijn bij ons 
binnengekomen. Overweldigend was het aanbod van materiaal, naaimachines en alles 
wat voor deze activiteit nodig is. Er staan op dit moment ca. 35 vrouwen ingeschreven, 
de opkomst ligt tussen de 12 á 15 vrouwen. Zij komen uit Eritrea, Afghanistan, Marokko, 
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Somalië, Irak, Kongo, Kazachstan, Syrië, Armenië en Rusland.
Natuurlijk hebben we ook een poule van 15 enthousiaste vrijwilligsters die aanwezig zijn 
om te helpen, koffie en thee te schenken en een praatje te maken. Per 
ochtend zijn er ongeveer 6 á 7 aanwezig. Het is een geweldig succes 
geworden! De afspraak is dat we Nederlands met elkaar spreken, wat 
nog wel eens tot hilarische situaties leidt.
De vrouwen hebben ons verrast met een ontbijtbuffet, verschillende 
malen heerlijk gekookt, ieder had iets lekkers uit het land van 
herkomst gemaakt en meegenomen. Waarom?  “Jullie zijn onze 
engelen.” Een mooier compliment kan je niet krijgen. Natuurlijk 
gaan we het komend seizoen weer verder met deze bijzondere groep. U bent van harte 
welkom om eens te komen kijken en mee te helpen als u wilt.

Open Monumentendag
Een blik in de Pauluskerk

Data zaterdag 9 september 2023     
Tijd 10.00-16.00 uur

Plaats Pauluskerk

De Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de 
grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op 
grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De VriendenLoterij 
Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. 
Inmiddels worden er in vijftig landen vergelijkbare evenementen georganiseerd.

De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 in navolging van Frankrijk 
georganiseerd. Op Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek 
opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor 
monumentenzorg te vergroten. Het landelijke thema van deze 36e editie van de Open 
Monumentendag 2023 is: ‘Levend erfgoed’.
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Herdenkingsbijeenkomsten  
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2024

Datum zaterdag 4 mei 2024
Tijd 18.45-19.15 uur

Plaats Pauluskerk

4 Mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 
herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De 
Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal, gezien de omvang en gevolgen 
van deze oorlog voor ons land en onze samenleving. In Breukelen wordt de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Oranjevereniging Breukelen en de 
Werkgroep Oecumene. Na afloop kan men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 
19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt. 

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus 2024

Datum donderdag 15 augustus 2024
Tijd 15.00-16.00 uur

Plaats Pauluskerk 

Op 15 augustus 2024 vindt in de Pauluskerk in Breukelen 
een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de duizenden 
slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië en tijdens de daarop 
volgende Indonesische vrijheidsstrijd. Het is bijna 80 jaar 
geleden dat Japan capituleerde en er een einde kwam 
aan de oorlog in Zuidoost-Azië. De bijeenkomst is van 
15.00 uur tot 16.00 uur. Aansluitend wordt een krans 
gelegd bij het “Gedenkteken voor de Gevallenen voor 
Vrede, Vrijheid en Democratie”, Titus de Witplantsoen, 
in het centrum aan de Straatweg in Breukelen.
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Kerkdiensten en feestdagen
• Iedere zondagmorgen eredienst om 10.00 uur
• Eens in de twee maanden is er een dienst van Schrift & Tafel
• Iedere vierde zondag van de maand (behalve december en juli) viering in de traditie 

van Taizé om 19.00 uur
• Iedere vrijdagmiddag van 12.15-12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening
• Iedere zondag: kinderoppas (0-4 jaar) 
• Iedere zondag (behalve in juli en augustus): kindernevendienst (4-12 jaar)
• Laatste zondag van de maand: 12+ en 16+ dienst (12-15 jaar) 

Startzondag zondag 10 september 2023 10.00 uur Pauluskerk
Vredesdienst (+) zondag 17 september 2023 10.00 uur Pauluskerk
Dankdag gewas en arbeid woensdag 1 november 2023 19.30 uur Pauluskerk
Allerheiligen zondag 5 november 2023 10.00 uur Pauluskerk
Vespers Advent (+) dinsdag  5, 12 en 19 dec 2023 19.15 uur Pauluskerk
Kerstnacht zondag 24 december 2023 21.00 uur Pauluskerk
Kerstochtend maandag 25 december 2023 10.00 uur Pauluskerk
Dienst Eenheid (+) zondag 21 januari 2024 10.00 uur Pieterskerk
Aswoensdag (+) woensdag 14 februari 2024 19.30 uur Pauluskerk
Vespers 40-dagen (+) dinsdag 20 en 27 februari, 

5, 12, 19 en 26 maart 2024 19.15 uur Pauluskerk
Biddag gewas en arbeid woensdag 13 maart 2024 19.30 uur Pauluskerk
Palmzondag zondag 24 maart 2024 10.00 uur Pauluskerk
Annunciatie (+) maandag 25 maart 2024    19.30 uur Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week  maan-, dins- en woensdag 

25, 26 en 27 maart 2024

07.00 uur Pauluskerk

Witte Donderdag (+) donderdag 28 maart 2024 20.00 uur Pauluskerk
Goede Vrijdag (+) vrijdag 29 maart 2024 20.00 uur Pauluskerk
Paasnacht (+) zaterdag 30 maart 2024 21.00 uur Pauluskerk
Paasochtend zondag 31 maart 2024 10.00 uur Pauluskerk
Hemelvaart (+) donderdag 9 mei 2024 09.30 uur Joh. de Doperkerk
Pinksteren (+) zondag 19 mei 2024 11.00 uur Boom & Bosch

(+) = oecumenische dienst

Vakanties scholen 
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024

Meivakantie 27 april  t/m 5 mei 2024

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024
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Agenda jaarprogramma 2023-2024

DAG TIJD WAT WAAR BLZ

September
za 9 sep 13.00 uur Startweekend Pauluskerk

za 9 sep 10.00-16.00 u Monumentendag Pauluskerk 30

zo 17 sept 10.00 uur Oecumenische Vredesdienst Pauluskerk 18

wo 20 sep 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 24 sep 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

do 29 sep 20.00 uur Gesprekskring over geloven Pauluskerk (achterzaal) 27

Oktober

zo 1 okt 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 12

wo 4 okt 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

zo 8 okt 15.00 uur Roadrunner Kerkplein 13

ma 9 okt 20.00 uur Leeskring Borg Pauluskerk (achterzaal) 28

wo 11 okt 13.30 uur Feest, weet wat je viert! Vertrek bij Pauluskerk 24

wo 11 okt 20.00 uur Spiegelbeeld, spel Pauluskerk (achterzaal) 28

wo 18 okt 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 22 okt 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

ma 23 okt 20.00 uur Leeskring Borg Pauluskerk (achterzaal) 28

zo 29 okt 15.00 uur Voces Lauri en Collegium Altena Pauluskerk 13

November

wo 1 nov 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

wo 1 nov 18.00 Soepeten, dankdag en gemeen-
teavond

Pauluskerk 16

ma 6 nov 20.00 uur Leeskring Borg Pauluskerk (achterzaal) 28

wo 8 nov? 15.00 uur Lampionnen maken Pauluskerk (achterzaal) 24

za 11 nov 19.00 uur St Maarten Vertrek bij Pauluskerk 24

zo 12 nov 15.00 uur Klassiek met HKU talenten Pauluskerk 14

wo 15 nov 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

wo 15 nov 20.00 Betekenis Vespers en Evensong Pauluskerk 17

zo 19 nov 11.30 uur Expo opening  
Martien op den Velde

Pauluskerk 10

ma 20 nov 20.00 uur Leeskring Borg Pauluskerk (achterzaal) 28

zo 26 nov 16.00 uur Evensong cantorij Pauluskerk 19

zo 26 nov 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk 21
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DAG TIJD WAT WAAR BLZ

December

wo 6 dec 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

zo 10 dec 12.00 uur Lunch en Taizéliederen zingen Pauluskerk 17

zo 10 dec 15.00-18.00 u Amnesty “ Write for Rights” Pauluskerk 6

vrij 15 dec 18.30-21.00 u Lichtjesavond Pauluskerk e.a. kerken 6

za 16 dec 20.00 uur Christmas Carols Advent Festival 
of Lessons and Carols

Pauluskerk 15

Januari

ma 1 jan 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 12

wo 3 jan 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

wo 17 jan 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

wo 17 jan 20.00 uur Leeskring Doopdag Bethge Pauluskerk (achterzaal) 29

do 18 jan 20.00 uur DUURZAAM werkt Pauluskerk 6

zo 21 jan 10.15 uur Dienst van de eenheid Pieterskerk 19

zo 28 jan 15.00 uur Klassiek met HKU talenten Pauluskerk 14

zo 28 jan 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Februari

zo 4 feb 15.00 uur Wereldmaaltijd Pauluskerk 7

wo 7 feb 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

zo 18 feb 11.30 uur Expo opening Elbert Verbrugge Pauluskerk 10

di 20 feb 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

wo 21 feb 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 25 feb 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

di 27 feb 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

Maart

zo 3 mrt 15.00 uur Zingen voor je leven koor Pauluskerk 16

di 5  mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

wo 6 mrt 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

zo 10 mrt 12.00 uur Lunch Pauluskerk 16

di 12 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

wo 13 mrt 19.00 uur Bid en Dankdag  
en gemeenteavond

Pauluskerk

di 19  mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

wo 20 mrt 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27
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DAG TIJD WAT WAAR BLZ

zo 24 mrt 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

di 26 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 18

Vr 29 mrt 15.30 uur Zonnebloemen zaaien….. 
symbool van hoop

Pauluskerk (achterzaal) 25

April

wo 3 apr 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

ma 8 apr 20.00 uur De Kracht van HOOP Lezing 
Rikko Voorberg

Pauluskerk 7

zo 14 apr 15.00 uur Klassiek met HKU talenten Pauluskerk 14

wo 17 apr 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

za 20 apr 09.00 uur Naar Dordrecht Vertrek Pauluskerk 22

zo 28 apr 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Mei

wo 1 mei 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

za 4 mei 18.45 uur Herdenkingsbijeenkomst 4 mei Pauluskerk 31

di 14 mei 20.00 uur Sytze de Vries Pauluskerk 8

za …. 09.30 uur Autorondrit Ouderentocht Vertrek bij ‘t Heycop 23

wo 15 mei 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

za 11/ zo 12 11.00 uur Overzichtsexpositie Kunstronde Pauluskerk 11

za 18 mei 09.30 uur Museumpark Oriëntalis vertrek Pauluskerk 25

zo 26 mei 11.30 uur Opening expositie  
Jacolien de Jong

Pauluskerk 11

zo 26 mei 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Juni

wo 5 jun 10.00 uur Wandeling Vertrek voor Bonifatiushuis 22

zo 9 jun 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 12

za 15-zo16 23.00 uur Nacht van de Vluchteling Amsterdam 23

wo 19 jun 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 23 jun 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

zo 30 jun 12.00 uur Overstap Lunch Pauluskerk 16

Augustus

do 15 aug 15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst 15 
augustus

Pauluskerk 31

zo 25 aug 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21
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Contactgegevens 
Predikant 
Ds. Bram-Willem (A.W.) Aarnoutse
predikant@pauluskerkbreukelen.nl 

Scriba 
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Coördinatie Jaarprogramma 
coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkgebouw Pauluskerk
Straatweg 37
3621 BG Breukelen 

Postadres:
W. van Collenstraat 1
3621 CK Breukelen

www.pauluskerkbreukelen.nl
www.facebook.com/pauluskerkbreukelen

Openingstijden Pauluskerk
Donderdag, vrijdag en zaterdag
10.00-16.00 uur 

Voor een eigen stiltemoment,  
een kopje koffie met een gesprek en/of expositiebezoek  

Tekst redigeren: Janneke Schulp

Vormgeving: Quina design, www.quina.nl


